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Pinksterweekend in Monschau, 25 tot en met 28 mei 2012. 

 

Met stramme benen, maar een hoofd vol mooie herinneringen loop ik naar boven, (gelukkig 

maar een tiental  treden) , om het verslag van dit schitterende weekend te gaan maken. 

Want wat hebben we geklommen, de jeugdherberg lag bovenin het stadje en je kon langs 

trappen naar het centrum, naar beneden was niet zo erg, maar je moet ook weer naar 

boven…..  

Maar goed, vooraan beginnen. 

 

25 mei: deze vrijdag zijn  we vanaf vijf uur welkom in de jeugdherberg, maar wij maken er 

een hele dag van, vertrekken al om negen uur en rijden om Aken heen en gaan dan naar de 

Breinigerberg. 

Dit gebied heeft een mooie zinkflora, en we genieten van alle bijzondere planten die we daar 

zien, honderden zinkviooltjes, engels gras, kleine pimpernel , ratelaar, te veel om op te 

noemen. Ook hoor je de geelgors en zie je veel vlinders, maar die willen nooit blijven zitten 

als je een foto wilt maken. Na zo’n twee uurtjes hier rondgelopen te hebben trekken we 

door langs een toeristische weg , steil omhoog en dan weer door een diep dal, en wat 

stadjes, naar Monschau. Maar waar zou die jeugdherberg nu liggen, het moet wel ergens 

boven zijn, dus eerst maar eens de weg boven aanhouden. Plots zien we een bordje 

jeugdherberg en gaan die richting uit, maar dit is niet de burcht, maar een heel andere 

jeugdherberg. Dus maar weer verder, En ja, langs smalle steile, spannende weggetjes en 

door een nog spannender poort, ( bocht en helling) , kom je op het voorterrein van de 

burcht.

  



 

 

We zijn natuurlijk veel te vroeg en gaan het stadje wat verkennen, dus de trappen af. Het is 

een juweeltje, al die oude vakwerkhuizen in zo’n smal dal, maar wat een toeristen, ze zijn 

met busladingen losgelaten, maar vanaf half vier wordt het rustiger, al die mensen zie je 

teruglopen naar de parkeerplaats vanwaar ze weer vertrekken, en om vier uur is het stil. 

Weer boven aangekomen blijken er al meer leden van onze Natuurwerkgroep aangekomen 

te zijn en de begroeting is hartelijk. 

De vogelaars hebben al een torenvalkje ( of is het een boomvalk?) en een wespendief 

gespot, en huis- en boerenzwaluwen vliegen om de burcht. Deze avond moeten we nog zelf 

zorgen voor ons avondeten, en we trekken met een groepje naar beneden en vinden en 

heerlijk terras aan het water, de Rur, en eten daar een lekkere schnitzel, enkelen met een 

grote ijscoupe na. Ondertussen wordt het riviertje goed in de gaten 

gehouden, en ja, de grote gele kwikstaart! En nu weer naar boven, de trappen 

op. Af en toe even rusten, zogenaamd om het mooie uitzicht te genieten, 

maar we komen weer boven. Daar is de bus van de familie Roestenburg 

met hun meerijders ook al aangekomen en ze hebben er de gasfles buiten 

gezet en zitten heerlijke macaroni te bereiden, het ruikt goed en er is 

zeker van gesmuld. Als iedereen wat gegeten heeft, praten we nog buiten wat met elkaar en 

dan komt er een jonge vrouw naar de burcht, ze blijkt de spreekster van vanavond te zijn, De 

spreker die zou komen, zit in een flinke file en kan nooit op tijd bij ons zijn, en  heeft haar 

gebeld, maar omdat ze nog een afspraak heeft op die avond, komt ze nu wat vroeger dan 

gepland. Gerard is nog in het stadje om te eten, maar we beginnen maar vast. Dat kan ook 

niet anders. Ze vertelt over het National Park Eifel, waar men de natuur natuur wil laten en 

zo min mogelijk wil ingrijpen. Een groot deel van dit “Park” is militair oefenterrein geweest 

en heeft dus weinig wegen en dorpen, dus heel geschikt om de natuur zijn gang te laten 

gaan.  Er zitten veel middelste bonte spechten, doordat er veel “ dood hout” staat, een 

vijftigtal wilde katten komt er voor, een enkele keer wordt er een lynx waargenomen, met 

de bevers gaat het goed, er zit veel rode wouw, en een enkele zwarte ooievaar. Nu, die 

wouw en die ooievaar hebben we later gezien! Al gauw moet de spreekster naar haar 

tweede afspraak en buurten we nog wat. Om tien uur gaat de voordeur op slot, het is 

tenslotte een jeugdherberg, maar de familie van Zandbergen is er nog niet. Na een poosje 

wordt er op het raam geklopt, en ja hoor, in het donker hebben ze het toch ook kunnen 

vinden, we hebben een sleutel en maken de deur gauw open. Nu zijn we compleet.  

 

26 mei: Zaterdag.  Na een nacht waarin heel wat “bomen zijn omgezaagd” staan de 

vroegelingen als eerste  buiten en meteen is er al wat leuks te bekijken, er zitten namelijk 

nogal wat kruisbekken om de burcht, ze gaan tegen de muur zitten en halen iets tussen de 

stenen uit, voedsel of iets anders, we komen er niet uit. Ze komen steeds terug en kunnen 

dus heel mooi op de foto gezet worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Even voor achten gaan we ontbijten en meteen een lunchpakket maken, en half negen 

vertrekken we met auto’s 

naar de Hoge Venen, bij 

Mützenich, nog net niet 

in België, op een 

parkeerplaats ontmoeten 

we de gids van deze 

ochtend. Een 

schitterende vlakke 

wandeling voert ons door 

het hoogveengebied, 

hele stukken over 

vlonderbruggen, de gids 

wijst op bijzondere 

planten, vertelt veel over 

het gebied en neemt er 

ook de tijd voor als we 

nog foto’s willen maken of naar vogels staan te kijken. We zien onder ander de zevenster, 

een klein wit bloemetje, wat bij ons alleen in Drente voorkomt, en toen we eenmaal wisten 

wat het was zag je het best wel vaak in dit gebied. De rode wouw zweeft boven onze 

hoofden, ook hoor je hier regelmatig een fluiter, een vogel die een geluid maakt wat klinkt 

als een knikker die rolt in een schaal, een triller die steeds sneller gaat, als je het eenmaal 

gehoord hebt herken je het de volgende keer snel. Ik zal niet alles opnoemen wat we gezien 

hebben, de vogelaars en de plantenkenners maken lijstjes en die komen als bijlage bij dit 

verslag. Je zou hier de hele dag kunnen rondlopen, maar voor de lunch gaan we terug naar 

de burcht, want vanmiddag staat er nog een wandeling op het programma. Driek en Maria 

rijden voorop en Driek weet dankzij de tomtom wel een leuke weg, de Bergstrasse! Smal en 

steil is de weg, en elke keer denken we, nu gaat de weg niet verder, staan we ineens bij 

iemand op het erf of zo, maar nee hoor, het weggetje is rechtstreeks en we zijn zo bij de 

burcht. Daar picknicken we lekker buiten, het lunchpakket smaakt, en om 2 uur worden we 

beneden bij de parkeerplaats van de grote bussen, die de toeristen brengen, verwacht door 

een nieuwe gids, die ons de hoge kanten van Monschau zal laten zien, dus dat belooft wat 

aan trappetjes en steile paden! Als we van de burcht langs een weggetje naar beneden lopen 

ontdekt iemand een kleine hazelworm op de weg, en die kunnen we natuurlijk niet zomaar 

voorbij lopen, het beestje wordt door iedereen op de foto gezet, een beetje vlug, want 

straks kruipt hij weg. Nu, dat doet hij niet meer, want het diertje blijkt dood te zijn en wordt 

meegenomen, voor de jeugdnatuurwacht. De gids staat al op ons te wachten, en vertelt dat 

hij vooral de geschiedenis van Monschau zal belichten. We steken het riviertje over en 

ontdekken al meteen goudveil, een plantje dat veel bij bronnen voorkomt, ook ziet Tiny aan 

de overkant van de Rur een koninginnenpage vliegen, heel mooi. Het pad voert ons langs 

trappen omhoog, en door de warmte loopt de carbolineum uit de 

leuning, dus we mogen die niet gebruiken. Jeanne Soetens heeft dat 

eerst niet in de gaten, en krijgt daar de volgende dag met de zon er op 

best last van. Je loopt langs de helling tegenover het stadje en de 

uitzichten zijn mooi, ook is de begroeiing bijzonder.  Daan ontdekt de 



 

 

eerste zwartblauwe rapunzel, later zien we ze regelmatig. De gids vertelt dat Monschau 

vooral van het maken van wollen stoffen heeft geleefd, en dat voor het werken ermee 

menselijke urine nodig was. Het zijn hier dus ook kruikenzeikers. Ook hier werd net als in 

Tilburg de urine wel eens verdund, om zo meer geld te kunnen krijgen. Het is ook overal 

hetzelfde liedje. We gaan heel wat trapjes op en af en de gids wil met ons tot in de burcht 

lopen, maar bij de kerk, nog dicht bij het stadscentrum geven we te kennen, dat we nu nog 

liever even een terrasje gaan pikken. We nemen dus afscheid van de gids en zullen hem 

maandagmorgen weer ontmoeten voor de wandeling van die ochtend. Het terrasje ligt 

lekker in de schaduw en het biertje is heerlijk koel. Wel verdiend! Maar…………., nu moeten 

we toch naar boven, want het diner staat op de planning om zes uur. Knödel, rode kool, 

goulash en yoghurt met mandarijntjes na. Lekker! Daarna gaan mensen douchen, enkelen 

gaan naar het stadje koffie drinken, en enkelen  gaan nog wat rondrijden, Martien wil nog 

eens kijken bij de camping waar hij zo lang geleden ook eens was, en dit groepje gaat ook 

nog even langs het waterspreeuwnestje, dat Dirk eerder op de dag heeft ontdekt onder een 

bruggetje. Later op de avond is iedereen weer thuis en wordt er gekaart, gebuurt en 

geprobeerd de planten en insecten van de foto’s op naam te brengen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

27 mei:Zondag . Deze nacht is er al beter geslapen en om half zeven staan wij op, de anderen 

bij ons op de kamer liggen nog op één oor, maar niet zo lang want omdat het Pinksteren is, 

gaan om zeven alle klokken die Monschau kent luiden, en ze hebben zeker drie kerken. Het 

weer is weer prachtig, er zijn deze ochtend alleen minder kruisbekken om de burcht, wel 

vliegen zwaluwen af en aan. Na het ontbijt en het klaarmaken van het lunchpakket  moeten 

we weer naar beneden, naar het parkeerterrein net buiten het stadje, maar we hebben een 

nieuwe trap ontdekt en zo lopen we in de schaduw tussen tuinen door naar de kerk en dan 

door het stadje naar het ontmoetingspunt met de gids. We gaan een stuk van de “Eifelsteig” 

lopen, een pad dat van Aken tot Trier loopt. Natuurlijk eerst weer het dal uit, dus flink 

omhoog, langs de “Teufelslei”, een flinke stapel grote stenen, door de duivel daar 

neergesmeten.  

 

 

Iets verder is een uitkijkpunt, en als we naar beneden kijken ontdekt iemand de auto van 

Dirk, hij is weer naar het nest van de waterspreeuw gegaan om foto’s te maken. We lopen 

door een prachtig bos, dalen voorzichtig, want het pad is erg steil, en komen dan weer aan 

een watertje, de Perlenbach. Nu wordt het pad een heel tijdje vlak, we lopen langs deze 

beek, zien beekpunge en boswederik,  en komen na enige tijd bij een stuwmeertje. Meteen 

bij de stuwdam zit een grote gele kwikstaart en dit vogeltje laat zich goed bewonderen. Als 

we langs het stuwmeertje hebben gelopen moeten we nog even steil klimmen en zien dan 

de pauzeplaats liggen, het bezoekerscentrum in Höfen. Een fijn terras of leuke banken 

nodigen ons uit even wat te drinken en enkelen nemen er een stuk taart bij, wat er heel 

verleidelijk uitziet. Onze gids neemt alle tijd om ons even uit te laten rusten, hij heeft toch al 

lang in de gaten dat we niet alleen willen wandelen, maar ook nog onderweg van alles willen 

zien. Het is maar goed dat we vanmiddag vrij te besteden hebben, anders zou er meer 

tijdsdruk zijn.  Na een tijdje toch maar weer verder gelopen, we trekken eerst door Höfen, 

een bijzonder mooi dorp, zelfs wel eens verkozen tot het mooiste dorp van Duitsland,  



 

 

volgens de gids. De huizen hebben beukenhagen van meters hoog, soms met een poort erin 

gemaakt. Ze liggen daardoor heel beschut, wel zijn er speciale hulpmiddelen nodig om de 

heggen te kunnen knippen.  

 

 

Nu gaat de weg steil naar beneden, de helling is soms 18 procent. Dit is de weg waar vroeger 

al het verkeer naar Monschau langs ging en daarom was er in één hellingbocht ook een tol, 

waar gestopt en betaald moest worden. We komen uiteindelijk weer op de parkeerplaats uit 

en bedanken de gids . Iemand maakt nog de grap, dat de volgende wandeling over een half 

uur vertrekt, waarom hartelijk gelachen wordt. Door het stadje zoeken we de trappen van 

vanmorgen weer op en lopen weer langs de kerk en door de tuinen naar de burcht. Weer 

thuis! Lunchen en koffie drinken en dan weer op pad, iedereen  heeft de tijd, want deze keer 

zorgen we weer zelf voor een avondmaaltijd. De vogelaars trekken nog veertig kilometer 

zuidelijker , Martien en de inzittenden van de bus gaan naar Vogelsang, het vroegere 

militaire gebied, de meesten zoeken een leuk terras op in Monschau, en dat doen  wij ook, 

samen met Maria en Driek. Eerst een cadeautje zoeken voor Gerard en Bernadette, dan een 

heerlijk koel biertje, nog wat winkeltjes bekijken en een lekkere schnitzel eten weer op het 

terras aan het water, een zalig plekje. Als we weer naar “boven”zullen gaan zien we ook de 

andere Monschaugangers  met prima uitziende borden genieten op een schaduwrijk terras. 

Wij zijn als eerste boven, zitten nog lekker buiten en zien daarna de anderen 

binnendruppelen. 



 

 

Als de vogelaars binnen komen met Daan voorop, kun je aan zijn gezicht al zien dat ze een 

geweldige middag hebben gehad, en inderdaad, wat zij allemaal gezien hebben: een oehoe 

met twee jongen, een zwarte ooievaar, rode wouw, twee bevers, een muskusrat, het lijstje is 

indrukwekkend! Maar goed, iedereen heeft een fijne middag en vooravond gehad, met dit 

weer en deze omgeving kan dat ook niet anders. 

Er wordt nog wat gekaart en nagekaart, de stemming zit er goed in en we maken het vrij 

laat. 

 

28 mei: Maandag. Om zeven uur worden we gewekt door alle klokken van Monschau, ook 

de tweede Pinksterdag laten ze zich horen. Het is weer prachtig weer, het kan niet op! Maar 

eerst de kamer opruimen, alles inpakken en het beddengoed mee naar beneden nemen, 

daarna ontbijten en het lunchpakket klaarmaken, en kwart voor negen vertrekken met de 

auto’s in noordelijke richting, want we starten deze keer met de wandeling bij de kerk van 

Imgenbroich, waar de gids van de rondwandeling om Monschau op ons zal wachten. Als we 

bij de parkeerplaats aankomen staat Dirk heftig naar de lucht te wijzen; een zwarte 

ooievaar! De gids is er inderdaad al en we vertrekken vol goede moed. Deze wandeling gaat 

vrij steil, alsmaar naar beneden, we lopen door het koele bos langs een beekje, komen langs 

een watermolen, een kapelletje, zien een monumentje voor een jonge vrouw die hier door 

de bliksem dodelijk getroffen is, en even verderop is ook een gedenkplaats gemaakt voor 

een 140 omgekomen kolenmijnwerkers. Dit ongeluk was in de buurt van Aken gebeurd, 

maar hier is een mooie plek om het te gedenken. Dan stoppen we plotseling, want het blijkt 

dat Corry uitgegleden is op een natte plek op het pad, en ze heeft zich opgevangen met haar 

arm, wat een pijnlijke pols tot gevolg heeft. Gauw een soort mitella aangelegd en koud 

water er overheen, en de tocht kan weer verdergaan. Na een heel tijdje komen we bij de Rur 

en moeten deze volgen tot in Monschau, en dan wordt het wel een beetje : hoe warm het 

was en hoe ver! Al met al hebben we wel tien kilometer gelopen, vooral het laatste stuk was 



 

 

een beetje doorduwen. Uiteindelijk komen we op een parkeerplaats, waar de echtgenote 

van de gids  en Dirk ons al opwachten, en zij brengen de chauffeurs terug naar Imgenbroich, 

zodat die weer met de auto’s ons op kunnen halen. Een beetje een ingewikkelde constructie, 

maar het werkt! In dit plaatsje in een parkje bij de kerk houden we de afscheidspicknick, de 

familie Roestenburg zet koffie voor de hele club en we laten het ons smaken. 

Het is een mooi kampementje, de één zit op een koelbox, anderen op een kleed of een 

plantenbak, een enkele gelukkige heeft zelfs een stoel. Maar daarna is het toch echt zo laat, 

moeten we afscheid nemen en de terugreis aanvaarden, zoals dat zo netjes heet. Zo rond 

twee uur is iedereen vertrokken en het “kampement”weer opgebroken. De terugreis gaat 

vlot, het is niet druk en van Pinkpop merken we nog niets. Als we over de Maasbrug zijn zien 

we de bus van Martien ons nog inhalen, en rond vier uur zijn we weer thuis. 

 

Gerard, bedankt voor het organiseren van dit geweldige weekend, en ook voor al die 

worsten die je naar Clara hebt gebracht, waardoor we dit supermooie weer hebben gehad!  

In de Franse tijd heette Monschau nog Montjoie (= berg van vreugde), nu, dit weekend in 

deze plaats heeft ons veel plezier gebracht. Maar……volgend jaar mag het wel een beetje 

vlakker!    

    

 
                      
                                      J.S.: 
                                          (“ een beetje?……….veel vlakker is  ook goed!”) 

 



 

 

Vogelwaarnemingen (Dirk Eykemans) 

Aalscholver 

Appelvink 

Blauwe reiger 

Boerenzwaluw 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boomleeuwerik 

Boompieper 

Boomvalk 

Braamsluiper 

Buizerd 

Ekster 

Fitis 

Fluiter 

Gaai 

Geelgors 

Gekraagde roodstaart 

Gierzwaluw 

Glanskop 

Goudhaan 

Goudvink 

Grasmus 

Graspieper 

Groenling 

Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart 

Grote lijster 

Heggenmus 

Holenduif 

Houtduif 

Huismus 

Huiszwaluw 

Kauw 

Kleine barmsijs 

Kneu 

Koekoek 

Koolmees 

Kramsvogel                                                 

Kruisbek                                                                                                                                                                            
Kuifmees 

Matkop 

Merel 

Nijlgans 

Notenkraker 

Oehoe 

Pimpelmees 

Putter                    

 
Rode wouw 

Roek 

Roodborst 

Roodborsttapuit 

 

 

 

Roodbuikwaterspreeuw 

Sijs 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Turkse tortel 

Vink  

Vuurgoudhaan 

Waterspreeuw 

Wespendief 

Wilde eend 

Winterkoning 

Witte kwikstaart 

Zanglijster 

Zwarte kraai 

Zwarte mees 

Zwarte ooievaar 

Zwarte roodstaart 

Zwartkop

 

Zoogdieren: 
Vos, Muskusrat, Haas, 
Noord- Amerikaanse bever  

 

 

 

 



 

 

 

Planten en bomen (“plantenzusjes” Bernadette en Margreet) 

 
Aalbes 

Adderwortel 

Adelaarsvaren 

Akelei 

Beekpunge 

Berenklauw grote 

Bergcentaurie 

Berk 

Beuk 

Boerenwormkruid 

Bosaardbei 

Bosandoorn 

Bosanemoon sp 

Bosbes blauw 

Bosbes rode 

Boswederik 

Boterbloem kruipende 

Boterbloem scherpe 

Braam 

Brandnetel grote 

Brem 

Damastbloem 

Daslook 

Distel speer 

Dotterbloem 

Dove netel gele 

Dove netel witte 

Dubbelloof 

Duizendblad 

Duizendknoop Japanse 

Eikvaren 

Ereprijs grote 

Fluitekruid 

Framboos 

 
Goudveil paarbladig 

Grote klis 

Haagbeuk 

Grasklokje 

Havikskruid muur 

Hazelaar 

Helmbloem gele 

 

 

Hengel 

Hoefblad Japans 

Hondsdraf 

Hoornbloem gewone 

Hulst 

Kale jonker 

Kartelblad heide 

Klaver rode 

Klaverzuring witte 

Kleefkruid 

Kleine klaver 

Klimop 

Knopig helmkruid 

Koekoeksbloem dag 

Koekoeksbloem echte 

Koninginnenkruid 

Kruipend zenegroen 

Kruiskruid klein 

Kruiskruid schaduw 

Lathyrus sp (zwarte??) 

Lelietjes der dalen 

Lijsterbes 

Look zonder look 

Maagdenpalm 

Madeliefje 

Margriet 

Meidoorn eenstijlige 

Moerasaardbei?? 

Moerasspirea 

Morgenster gele 

Muizenoortje 

Muur bos 

Muur grootbloemige 

Muur grootbloemige 

Muur vogel 

Muurleeuwenbek 

Muurvaren 

Nagelkruid 

Ooievaarsbek beemd 

Paardenbloem 

Parelgras 

Pijpenstrootje 

Pinksterbloem 

Pitrus 

Populier ratel 



 

 

Reukgras 

Rijsbes 

Robertskruid 

Roodkopzwavelmos 

Salomonszegel krans 

Salomonszegel veelbloemige 

Schaduwgras 

Schijn papaver 

Sint Janskruid 

Sleutelbloem 

Speenkruid 

Steenbreekvaren 

 

 

 

 

 

 

Stekelbrem                                         

Stinkende gouwe 

Struikheide 

Tormentil 

Turfmos 

Valse salie 

Veenpluis 

Vergeetmijnietje zomp 

Vingerhoedskruid 

Viooltje driekleurig 

Vleugeltjesbloem 

Vlier 

Vrouwenmantel 

Walstro glad 

Waterkers gele 

Waterlobelia 

Weegbree brede 

Weegbree smalle 

Wikke ringel 

Wilgenroosje gewoon 

Wolfsmelk cipres 

Wollegras eenjarig 

Zevenblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zevenster 

Zonnedauw ronde 

Zuring ridder 

Zuring schapen 

Zuring veld 

Zwart/blauwe rapunzel 

Zwarte els    

 

Overig    
Ananasgal 

Beekforel 

Botervlinder 

Dennenappel kruisbek 

Donker soldaatje 

Drol boommarter 

Drol vos 

Geaderd witje 

Hazelworm 

Kleine julikever 

Koninginnepage 

Lieveling 

Oranje tipje 

Orion nigra 

Roodkopzwavelmos 

Wimpelbekerzwam 

Zwartpoot soldaatje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwavelzwam 
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